
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Je hoeft niet sterk te zijn 
om iets vast te houden, 

maar je moet heel sterk zijn 
om iets los te laten. 

 
 
 

Mevrouw 
 

Elisabeth ‘Lisette’ Huygens 
 

weduwe van Désiré Willems 
 

geboren te Melsbroek op 14 juni 1930 
overleden te Erps-Kwerps op 27 januari 2026 

 
 
 
 

 
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen, 
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk, Dorpsplein, te Erps 

op MAANDAG 2 FEBRUARI 2026 om 10 uur. 
Nadien volgt de asverstrooiing op de strooiweide  

op de begraafplaats van Erps-Kwerps. 
 

Samenkomst in de kerk. 
 

 
 
 
 

Dit melden u: 
 
 
(†) Robert en Josée Dossche - Huygens 

 (†) Leo en (†) Ann Loockx - Dossche 
Pierre en (†) Hilde Huygens - Dekelver 
 Viviane Huygens 
  Jory 
 Michel Huygens 
                                                  haar zus, broer, neven en nichten 
 
Ludo en Francia Huygens - Spanhoven 
 Johan Huygens 
  Laure 
  Linde 
 Tim en Hilde Panneels - Huygens 
  Robin 
  Joren 
                                                                       haar trouwe vrienden 
 
Phille en Josée Rochette - Koeckelberghs, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Louis en Florence De Wit - Koeckelberghs en dochter, 
                                                                     haar neven en nichten 
 
De families Huygens, Willems, Willems en Koeckelberghs. 
 

Met dank aan haar huisarts dr. Peemans en het personeel van 
het WZC Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

 
 
 
 

 
 
 

Uitvaartverzorging Van Roey BV, Veltem – 016 48 84 64 – 016 48 81 22 
Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be 


