
 
   

 
“Onze lieve, mooie, sterke Jeanneke, 

je straalt nu tussen de sterren.” 
 

Mevrouw 
 

Jeanneke Feyaerts 
 

echtgenote van Marcel Van Steenwinckel 
 

geboren te Leuven op 30 oktober 1938 
thuis overleden te Veltem op 9 april 2026 

 
 
 
 
 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u beleefd uitnodigen, 
zal plaatsvinden in de aula Van Roey,  

Stationsstraat 42, 3020 Veltem 
op VRIJDAG 17 APRIL 2026 om 11.30 uur. 

Nadien volgt de begraving van de urne op het urnenveld  
op de begraafplaats van Veltem. 

 

Samenkomst in de aula vanaf 11.15 uur. 
 

U kan Jeanneke een laatste groet brengen  
in het funerarium Van Roey,  

Stationsstraat 42 in Veltem (Herent) 
op dinsdag 14 april 2026 van 19.30 uur tot 20 uur. 

 
 
 
 

 
 
 
Dit melden u: 
 
Marcel Van Steenwinckel                                 haar echtgenoot 
 
Christiane Van Steenwinckel 
 Jo en Barbara Spreutels - Loddo 
  Federico 
  Luca 
 Inne en Michiel Spreutels  - Vercauteren 
  Eleana 
  Falco 
Johnny Van Steenwinckel 
 Davy Van Steenwinckel 
                             haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 
Kristel Feyaerts en kinderen             
                                                                                         haar nicht 
 
De families Feyaerts en Van Steenwinckel. 
 

Met dank aan haar huisarts, Dr. Crevits, het verpleging van het 
Wit-Gele Kruis, Leo Goovaerts en haar buren voor de goede 
zorgen. 

 
 
Rouwadres: P/A Uitvaartverzorging Van Roey 
                       T.a.v. Fam. Jeanneke Feyaerts 
                       Mastellestraat 61, 3020 Veltem 

 
 

 
 
 
 

Uitvaartverzorging Van Roey BV, Veltem – 016 48 84 64 – 016 48 81 22 
Online condoleren kan op www.uitvaartvanroey.be 

 
 

    

 

 

 

Dank je, Jeanne, 
voor je gouden hart, 

voor je warmte en liefde 
die je zo gul hebt gedeeld. 

Wat jij gaf, 
zal voortleven  

door generaties heen. 
Je was het baken 
van onze familie, 

een licht waar w altijd 
naar konden terugkeren, 

en je hebt zoveel betekend 
voor ieder van ons. 

We dragen je 
voor altijd met ons mee. 

Rust zacht, 
lieve Jeanne 

   


